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Ochtendgebed nieuwjaarsmorgen 

Hoe nu verder met dat licht van kerst? 

 

OM TE BEGINNEN 

Welkom 

Gebed 

Zingen – We zingen lied 527, couplet 1 t/m 5 – ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 

 

LEZEN 

Lezing 1 - Lucas 2: 25-35 

Over kerst 

Stilte 

Zingen – We zingen Lied 478, couplet 1 en 4 – ‘Komt, verwondert u hier mensen’ 

 

Lezing 2- psalm 91 

De behoefte aan verhalen 

Stilte 

Luisteren - ‘die mij droeg’ door de Amsterdamse studentenekklesia 

 

Lezing 3 – Mattheus 5: 1-10 

Zalig de vredestichters 

Stilte 

Zingen – We zingen Lied 143b uit zangen van zoeken en zien – ‘Maak mij een 
werktuig van uw vrede’  



  



 

BIDDEN, DANKEN EN OP WEG GAAN 

Gebed 

Luisteren - ‘vandaag ben ik gaan lopen’ door Acda en de Munnik 

Zegen 

Zingen – We zingen lied 15 uit het liefste lied van overzee - ‘ga maar gerust’ 

 

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 
 
3 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 


